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Goed leesbaar en leerzaam voor jongeren van 16 jaar en ouder. De auteur kent de 

leefwereld van deze leeftijdgroep. Helder taalgebruik, recht op de man af. Jaloers maken 

op de dienst van de Heere. De hoofdzaken uit het leven Mozes komen aan de orde:                                                                                                                             

I. Voorbereid in Egypte: Verdrukking in Egypte.                                                                                         

Mozes’ jongste jaren: ‘Leren is: door middel van opvoeding, onderwijs en vorming 

bekwaam gemaakt te worden om onze levensroeping te kunnen vervullen, om zo tot onze 

bestemming te komen’ (24).                                                                                                                                

Aan het Egyptische hof.                                                                                                                                   

Mozes’ keuze. ‘Wie in de genieting van de zonde leeft en blijft leven, zal eenmaal merken 

dat die zeepbel uiteenspat. En dan… wacht de eeuwige rampzaligheid’ (32);                                                                                                                                                                             

II. Gebracht in de woestijn: Vorming: ‘Weet je wat echt leren is ? Dat we onze sluwe 

opgepoetste étalage eens helemaal kwijtraken’ (43).                                                                           

Roeping. Leren gehoorzamen. Leren wachten.                                                                                   

III. Geleid naar Kanaän: o.a.: De uittocht: ‘Wanneer de Heere dichtbij  is, kun je alles. Pauls 

zegt: ‘Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft’ (68).                                                         

De wolkkolom en vuur kolom. ‘En telkens als ze willen weten waarheen de reis verdergaat, 

kijken ze omhoog. Neem er een voorbeeld aan. Kijk niet zo naar beneden. Kijk naar boven, 

in afhankelijkheid’ (75).                                                                                                                                       

De Rode Zee. Mara en Elim. Leiding geven.                                                                                            

Mozes neemt afscheid: ‘Gods kinderen blijven leren. En afleren. Zo kunnen ze tot een 

zegen zijn. Om ook anderen de weg te mogen wijzen. De weg naar Kanaän’ (108). 

Van harte aanbevolen! Jongelui lezen en samen erover spreken. Voor de ouders een 

middel om in gesprek te zijn met de pubers en de bijna-volwassenen! 

 


